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HOA ĐẸP GIỮA ĐỜI THƯỜNG!! 

 

       Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh là một phong trào lớn 

của toàn Đảng, toàn dân. Từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong 

việc học tập và làm theo gương Bác. Và tấm gương gần gũi cũng như điển hình nhất đối với 

em chính là ông Tư Cỏi – một người đã gắn liền với công việc “bơm hơi 0 đồng” trong suốt 

nhiều năm qua. 

       Ông Tư Cỏi tên thật là Nguyễn Văn Cỏi sinh năm 1955, quê ông ở tổ 1, khóm Phú Hiệp, 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ông Tư không  giàu có, cũng chẳng sở hữu tiệm sửa xe 

hoành tráng. Ông đã gắn bó với công việc này gần 7 năm với một căn tiệm nhỏ và bảng hiệu 

“Bơm hơi 0 đồng” nhờ người ta làm giúp và một chiếc xe ba gác nhỏ chở theo bình bơm hơi 

và một số dụng cụ sửa xe đơn giản. Dù nắng hay mưa, ông vẫn ngồi đó, sẵn sàng giúp đỡ bất 

kỳ ai có xe bị xẹp lốp hay hỏng nhẹ. Đặc biệt, ông chưa bao giờ lấy tiền của ai, dù chỉ là một 

đồng lẻ. 

        Có lần em thấy ông rất tận tình sửa một vài chỗ và bơm hơi cho xe của người đi đường 

nhưng người ta trả tiền thì ông nhất quyết không lấy, em có hỏi ông rằng: 

- “ Ông ơi, sao ông không lấy tiền công? Ông cũng cần sống mà?"  



         Nhưng ông chỉ cười nhẹ và bảo: 

-  "Nhiều người đi đường vội vã, có khi chỉ vì xẹp lốp mà trễ giờ học, lỡ dở công 

chuyện. Có người chẳng may quên mang theo tiền lẻ, mà cũng có người thực sự khó 

khăn. Mình giúp được chút gì thì giúp, đâu có đáng gì đâu con." 

        Câu trả lời ấy khiến nhiều người cảm động. Không ít người sau khi được ông giúp đã 

quay lại biếu ông chút tiền, nhưng ông chỉ cười xua tay. Người ta càng yêu quý ông hơn vì 

mọi người đều hiểu những lời nói của ông đều chân thành, xuất phát từ tấm lòng nhân hậu. 

       Không chỉ bơm hơi xe, ông còn tận tình chỉ cho người đi đường cách kiểm tra lốp, cách 

tự xử lý khi gặp tình huống hỏng hóc nhẹ. Có những bác tài xế xe ba gác, xe máy chở hàng 

nặng dừng lại cảm ơn rối rít vì nhờ có ông mà họ không bị lỡ chuyến hàng quan trọng. Ông 

Tư chẳng cần lời cảm ơn, cũng không mong sự đền đáp. Mỗi khi người ta cảm ơn thì ông 

luôn gật nhẹ đầu mỉm cười và nói : “Không có gì đâu”. Với ông, giúp người cũng là niềm 

vui, là cách để cuộc sống thêm ý nghĩa. 

       Càng tìm hiểu về ông, em lại càng khâm phục và ngưỡng mộ ông nhiều hơn. Bởi lẽ ông 

Tư sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đã phải bươn chải kiếm sống nên chưa từng 

được cắp sách đến trường. Ông không biết đọc, không biết viết, nhưng những lời dạy của 

Bác Hồ mà ông nghe được từ radio hay từ những người xung quanh kể lại, ông đều ghi nhớ 

trong lòng. Ông hay nói: "Bác Hồ dạy rồi, 'Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm'. Mình 

không giàu có gì, nhưng giúp người khác cũng là cách để sống có ý nghĩa hơn." Chính vì suy 

nghĩ đó mà bao năm nay, ông Tư vẫn miệt mài làm việc tốt, dù chẳng ai bắt buộc. 

      Nhiều năm qua, ông Tư vẫn lặng lẽ làm việc tốt giữa đời thường. Ông chẳng màng danh 

lợi, cũng không mong ai báo đáp. Điều ông làm xuất phát từ trái tim chân thành, từ tình 

thương người và từ sự kính trọng với Bác Hồ. Trong nhịp sống hiện đại, đôi khi con người ta 

trở nên vội vã, ít quan tâm đến nhau. Thế nhưng, những con người như ông Tư vẫn lặng lẽ 

lan tỏa lòng tốt, khiến cuộc sống trở nên ấm áp hơn. 

     Ông không phải là một người hùng, nhưng lại là một người truyền đi những giá trị đẹp 

của tình người. Một hành động nhỏ, nhưng đủ sức lay động trái tim biết bao người. Những 

người đi đường, sau khi được ông giúp, đều nhủ lòng sẽ sống tốt hơn, giúp đỡ người khác 

khi có thể. Có lẽ, chính những việc làm nhỏ bé ấy đã tạo nên một sức lan tỏa mạnh mẽ, để 

tinh thần "lá lành đùm lá rách" luôn được duy trì trong xã hội. 

     Dù chưa từng đi học, nhưng ông Tư đã hiểu và thực hành lời dạy của Bác theo cách trọn 

vẹn nhất – bằng chính tấm lòng chân thành và hành động ý nghĩa. Câu chuyện về ông là một 

bài học quý giá về lòng nhân ái, về tinh thần "việc tốt dù nhỏ cũng làm" mà mỗi người chúng 

ta đều nên học theo. 

      Câu chuyện của ông Tư là một tấm gương về sự sẻ chia, về tình yêu thương giữa con 

người với nhau. Những việc làm của ông nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi, hạnh phúc không 

nằm ở vật chất, mà đến từ chính những điều bình dị nhưng đầy nhân văn như thế. 



 

Tiệm “Bơm hơi 0 đồng” của ông Tư. 

Tại tổ 1, khóm Phú Hiệp, huyện Phú Tân, An Giang. 

 

 

 

                             Hình ảnh thường ngày của ông Tư trong bộ áo sơ mi đã cũ lấm lem dầu nhớt 

 

 



 

Dù qua bao năm, ông tư vẫn gắn bó với công việc mà ông luôn là làm theo lời Bác, là một việc mà ông phải 

làm để giúp người, giúp đời. 

 

        Sau khi có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu về ông Tư, ông đã truyền cho em một nguồn cảm 

hứng về công việc thiện nguyện này cũng như lối sống “giúp người, giúp đời” theo lời Bác 

của ông. Đây quả thật là minh chứng cho câu “Hoa đẹp giữa đời thường”, trong cuộc sống 

bình dị này vẫn luôn có một “bông hoa” lặng lẽ, âm thầm giúp đỡ những hoàn cảnh khó 

khăn, cần sự giúp đỡ và không cần người khác nhớ ơn, chỉ mong việc làm của mình làm cho 

mọi người sống biết yêu thương và giúp đỡ nhau hơn là được. Từ tấm gương của ông Tư, em 

mong rằng xã hội này sẽ có nhiều “hoa đẹp giữa đời thường” hơn nữa, giúp cho đất nước 

ngày càng văn minh và phát triển hơn. Bản thân em cũng sẽ noi theo ông Tư và cố gắng học 

tập, làm nhiều việc có ích cho xã hội như lời Bác đã dạy nhân dân. 

                         

                                                                                       Người viết 

 

 

NGUYỄN HUỲNH NGỌC HÂN 


