
 

 

       Dưới vòm trời Tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay kiêu hãnh, soi sáng 

từng bước chân dân tộc trên hành trình dựng xây và phát triển. Giữa dòng chảy 

lịch sử, có những con người đã trở thành ánh sáng bất diệt, là chân lý soi đường, 

là niềm tin dẫn lối. Như lời thơ vang vọng:   

"Sao trên mũ là đất trời Tổ quốc  

Sắc cờ trên vai sáng mãi niềm tin  

Đường ta đi có lý tưởng dẫn đường  

Ngọn cờ Đảng là vầng dương chiếu sáng."  

          Trong muôn vàn ánh sao của đất nước, Bác Hồ, Bác Tôn là hai vì tinh tú 

rạng ngời, tỏa sáng bằng tư tưởng vĩ đại, bằng nhân cách thanh cao, bằng phong 

cách sống giản dị mà lớn lao. Ánh sáng ấy không chỉ soi đường cho cách mạng, 

mà còn lan tỏa trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, hun đúc nên tinh thần 

yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ, Bác Tôn không chỉ là nhiệm 

vụ, mà còn là sứ mệnh, là ngọn lửa thôi thúc mỗi chúng ta sống đẹp hơn, ý 

nghĩa hơn, góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng phồn vinh, vững bước 

trên con đường tương lai.  

         

   Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng là hai con người có cuộc đời khác nhau 

nhưng cùng chung một lý tưởng, một tấm lòng vì nhân dân.Về tư tưởng,Hồ Chí 

Minh là người đề ra đường lối cách mạng sáng suốt, lãnh đạo nhân dân Việt 

Nam Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng là hai con người có cuộc đời khác nhau 

nhưng cùng chung một lý tưởng, một tấm lòng vì nhân dân.Về tư tưởng,Hồ Chí 

Minh là người đề ra đường lối cách mạng sáng suốt, lãnh đạo nhân dân Việt 

Nam giành độc lập, tự do.   

    Về Tư tưởng của Người là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với tinh 

thần yêu nước, đạo đức phương Đông và tri thức văn hóa phương Tây. Còn Tôn 

Đức Thắng, dù không để lại những hệ thống tư tưởng lớn lao như Bác Hồ, 



nhưng tư tưởng của ông được thể hiện qua tinh thần đoàn kết, sự kiên định với 

lý tưởng cộng sản và lòng trung thành tuyệt đối với nhân dân.    

     Về đạo đức Cả hai vị lãnh tụ đều nổi bật với lối sống giản dị, khiêm tốn, hết 

lòng vì dân, không màng danh lợi. Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ phải 

“cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Còn Tôn Đức Thắng là người có phẩm 

chất chính trực, suốt đời không màng quyền lợi cá nhân, luôn giữ vững lòng 

trung thành với cách mạng.    

     Về phong cách Phong cách của Bác Hồ thể hiện qua cách làm việc khoa học, 

tư duy biện chứng, gần gũi với quần chúng, nói đi đôi với làm. Bác Tôn cũng 

vậy, ông nổi bật với sự khiêm tốn, giản dị, luôn đề cao tinh thần tập thể, đoàn 

kết mọi người trong công việc.    

     Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, Bác 

Tôn mang ý nghĩa sâu sắc đối với cá nhân, xã hội và đất nước.    

     Đối với cá nhân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác giúp mỗi 

người hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm hơn, biết quan tâm đến cộng 

đồng, luôn rèn luyện phẩm chất trung thực, khiêm tốn, cần cù, sáng tạo trong 

công việc.    

    Đối với xã hội Một xã hội tốt đẹp được hình thành khi mỗi cá nhân đều có ý 

thức rèn luyện đạo đức, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Khi con 

người sống trung thực, giản dị, không tham lam, ích kỷ thì xã hội sẽ trở nên văn 

minh, công bằng hơn.    

    Đối với đất nước Một đất nước muốn phát triển bền vững thì không thể thiếu 

những công dân có đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. Khi mỗi người noi 

theo gương Bác, từ cán bộ lãnh đạo đến người dân lao động, đất nước sẽ ngày 

càng vững mạnh, giàu đẹp.Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, học tập theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng sẽ giúp thế hệ trẻ có định hướng đúng 

đắn trong tư duy, tránh xa lối sống thực dụng, ích kỷ, thiếu trách nhiệm.    

     Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, Bác Tôn 

không chỉ dừng lại ở những lời nói suông mà cần thể hiện qua hành động cụ 

thể.Trong công việc Làm việc chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, luôn đặt lợi 

ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Trong cuộc sống Sống giản dị, khiêm 

tốn, biết yêu thương, giúp đỡ người khác, có tinh thần đoàn kết, không tham 

lam, vụ lợi.   



     Trong học tập Không ngừng học hỏi, nâng cao tri thức, rèn luyện bản thân để 

cống hiến cho xã hội.Có rất nhiều tấm gương điển hình đã học tập và làm theo 

Bác. Những cán bộ tận tụy vì dân, những chiến sĩ công an hết lòng bảo vệ nhân 

dân, những thầy cô giáo cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp trồng người, tất cả 

đều là minh chứng cho tinh thần học tập theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn.   

      Trong thực tế, có rất nhiều tấm gương sáng đã và đang học tập, noi theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ và Bác Tôn. Một trong những tấm 

gương tiêu biểu là Bác sĩ Đinh Văn Hùng một người thầy thuốc tận tâm với 

bệnh nhân, luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ông không chỉ giỏi về 

chuyên môn mà còn luôn đặt lợi ích của người bệnh lên hàng đầu, sẵn sàng 

khám chữa bệnh miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn, đúng như tinh thần 

“lương y như từ mẫu” mà Bác Hồ từng dạy.    

      Ngoài ra, trong lĩnh vực giáo dục, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh ở vùng cao Tây 

Bắc là một ví dụ điển hình. Dù điều kiện giảng dạy khó khăn, cô vẫn kiên trì 

bám lớp, bám trường, tận tụy giúp đỡ học sinh nghèo, mang con chữ đến những 

bản làng xa xôi. Chính những người như cô Hạnh đang góp phần lan tỏa tinh 

thần “tận tụy vì dân”, noi theo phong cách giản dị nhưng đầy trách nhiệm của 

Bác Hồ và Bác Tôn.  

     Không chỉ trong lĩnh vực y tế hay giáo dục, mà ngay cả trong lao động sản 

xuất, rất nhiều công nhân, nông dân, trí thức trên khắp đất nước cũng đang ngày 

đêm cống hiến, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Những tấm gương này 

chính là minh chứng sống động cho tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng – không phải bằng lời nói, mà 

bằng chính những hành động thiết thực hằng ngày.  

     Là thế hệ tương lai của đất nước, thanh niên, học sinh, sinh viên có trách 

nhiệm lớn trong việc tiếp nối những giá trị tốt đẹp của Bác Hồ và Bác Tôn. 

Không ngừng học tập, rèn luyện bản thân Kiên trì theo đuổi mục tiêu, rèn 

luyện đạo đức, có trách nhiệm với bản thân và xã hội.Sống có lý tưởng Luôn 

hướng đến lợi ích chung, tránh xa thói hư tật xấu, tích cực tham gia các hoạt 

động vì cộng đồng.Dám nghĩ, dám làm Học theo Bác Hồ, Bác Tôn là không 

ngừng đổi mới, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.Nếu mỗi 

người trẻ đều ý thức được trách nhiệm này, đất nước Việt Nam sẽ có một tương 

lai tươi sáng hơn.   



     Tuy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác 

Tôn đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ, nhưng vẫn còn không ít cá nhân 

chưa thực sự thấm nhuần và thực hành những giá trị cao đẹp ấy. Trong xã hội 

hiện nay, vẫn tồn tại tình trạng.sống thiếu trách nhiệm, thờ ơ với cộng đồng, đặt 

lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Một số người chạy theo lối sống thực 

dụng, xa hoa, quên đi những giá trị giản dị, chân chính mà Bác Hồ và Bác Tôn 

đã nêu gương.   

     Bên cạnh đó, sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn tham nhũng, quan liêu, 

xa rời quần chúng vẫn còn diễn ra ở một số nơi, làm mất đi niềm tin của nhân 

dân, đi ngược lại tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” mà Bác Hồ 

từng nhấn mạnh. Nếu không kịp thời điều chỉnh, những biểu hiện tiêu cực này 

có thể làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến sự phát triển bền 

vững của đất nước.  

     Vì vậy, học tập theo tấm gương của Bác Hồ, Bác Tôn không chỉ dừng lại ở 

khẩu hiệu, mà cần được biến thành hành động thiết thực trong cuộc sống. Mỗi 

cá nhân cần tự soi, tự sửa, tự rèn luyện để không bị cuốn theo những cám dỗ của 

vật chất, danh vọng, mà giữ vững tinh thần trách nhiệm, đạo đức và lý tưởng 

cao đẹp.    

     Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn 

thực sự đi vào chiều sâu và trở thành kim chỉ nam trong đời sống, mỗi cá nhân 

và toàn xã hội cần có những giải pháp thiết thực. Trước hết, mỗi người phải tự ý 

thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, sống trung thực, giản dị, trách nhiệm với bản 

thân, gia đình và cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở lời nói, việc học theo Bác cần 

thể hiện bằng những hành động cụ thể như làm việc tận tụy, giúp đỡ người khó 

khăn, giữ vững tinh thần đoàn kết và cống hiến vì xã hội.    

     Bên cạnh đó, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo 

dục, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo 

đức, phong cách của Bác Hồ, Bác Tôn. Những tấm gương người tốt, việc tốt cần 

được lan tỏa rộng rãi, trở thành động lực thúc đẩy mọi người cùng phấn đấu. 

Đồng thời, phải kiên quyết đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham ô, lãng phí, 

quan liêu để giữ gìn kỷ cương, đạo đức xã hội.    

     Ngoài ra,giáo dục từ gia đình, nhà trường đến xã hội cần chú trọng bồi dưỡng 

lý tưởng, đạo đức cho thế hệ trẻ, giúp họ hiểu rõ giá trị của sự cống hiến, tinh 



thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Khi mỗi người đều ý thức tu dưỡng, khi cả xã 

hội cùng chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thì tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Bác Hồ, Bác Tôn mới thực sự trở thành kim chỉ nam dẫn lối cho sự phát 

triển bền vững của đất nước.  

   

           Bác Hồ từng dạy:“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài 

diễn văn tuyên truyền.” Thật vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách của Bác Hồ, Bác Tôn không chỉ là những khẩu hiệu suông, mà phải được 

thể hiện qua hành động thực tế, từ những điều nhỏ bé nhất trong đời sống hằng 

ngày. Khi mỗi người đều biết sống trung thực, trách nhiệm, giản dị và tận tụy 

cống hiến, thì ánh sáng tư tưởng của các Bác sẽ còn mãi tỏa rạng, dẫn lối cho 

dân tộc ta tiến về phía trước. Thời gian có thể trôi qua, nhưng giá trị của chân – 

thiện – mỹ mà Bác Hồ, Bác Tôn để lại vẫn luôn là kim chỉ nam cho muôn thế 

hệ. Chúng ta – những người con đất Việt – hãy tiếp tục gìn giữ, phát huy tinh 

thần ấy, để Việt Nam mãi vững bền, hùng cường, rạng danh cùng thời đại!  

  


